Door Marianne Castien — van Eijk
Piekeren over de toekomst
Het zonnetje schijnt, tijd voor een afspraak met mijn vriendin op een terrasje uit de wind in ons dorp.

Mijn vriendin vertelde mij, dat ze met de Pasen bij een oude tante op bezoek was geweest, die nog
thuis haar eigen huishouden bestiert. Het gesprek bij die tante was gegaan over de diverse
problemen, die zich nu aandienen. Tante heeft een ‘keukentafelgesprek’ met een KBO Ouderen
Adviseur gehad, waar zij veel dingen mee kon bespreken. (Een ouderen adviseur geeft
ondersteuning, wijst de weg waar nodig is, b.v. thuiszorg aanvraag, woonaanpassingen, mantelzorg
enz.) Ik werd nieuwsgierig, want ook ik heb die training gehad!

Zo vertelde tante, dat ze moeilijk meer zichzelf kan verzorgen en graag hulp wil hebben voor kleine
huishoudelijke taken.

Al met al kwam het gesprek ook op het boodschappen doen, het koken van de maaltijden enz. De
ouderen adviseur had tantes wensen en problemen op papier gezet en gaat proberen om hier hulp
voor te zoeken via de Wmo, Gemeente en/of ev. een vrijwilliger, die het leuk vindt, om samen met
tante, de boodschappen te gaan doen.

Maar nadat het gesprek bijna was afgelopen, kwam eigenlijk het gréétste probleem op tafel: tante
had heel veel moeite met de trap! Kijk, mijn vriendin schrok van die mededeling, maar was blij, dat
de Ouderen Adviseur doorgevraagd had en ook dit probleem had kunnen constateren! Tante was
opgelucht, dat ze nu een prettige gesprekspartner had gevonden, die voor haar aan het werk gaat.

Tante heeft het met mijn vriendin er ook nog over gehad, hoe of zij het beste met haar (kleine)
vermogen/spaarcenten om kon gaan. Zij was van plan om het maar ‘uit te delen’ aan de kinderen.
Mijn vriendin schrok daar toch wel van. Aan de ene kant is dat ‘lief’, maar wie moet later voor tante
zorgen, wanneer er meer betaalde zorg nodig is? De kinderen wonen niet in de buurt en iedereen is
maar druk met alles!

Mijn vriendin, een verstandige vrouw, adviseerde tante om dat niet te doen, want niemand kan in de
toekomst kijken en ze heeft misschien die spaarcenten nog hard nodig, wanneer ze zéIf daar hulp
voor moet ‘inhuren’! Tante was blij, dat ze er over begonnen was, want ze had daar al heel wat over
zitten piekeren!
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