
 

 
Door Fons Captijn 

 

Zo geriefelijk mogelijk op het einde wachten  
 
 

 

Beste vrienden,  

 

Al weer wat jaren geleden pikte ik uit een film een tekst op die op mijn innerlijke ‘harde 

schijf’ is opgeslagen. 

Die tekst luidt: ‘Het leven moet toch veel meer zijn, dan zo geriefelijk mogelijk zitten 

wachten op het einde.’  

Die woorden hechtten zich in mij vast en met enige regelmaat sta ik daar bij stil.  

 

Zo ook nu weer, zo aan het begin van een heel nieuw, blanco jaar.  

Ik krijg namelijk de indruk, dat nog al wat ouder wordende mensen het met het leven zo 

langzamerhand wel hebben gehad. Ze hebben ‘de hitte van de dag’ gedragen en ze zijn 

‘gepokt en gemazeld’ door de omstandigheden in hun leven. Nu hoeft het voor hen niet 

meer. Het is wel ‘mooi’ geweest zo. “Laat ons maar.”  

En dat blijkt me, onder andere, als mensen die ik tegen kom, me toevoegen op de een of 

andere manier, dat ze eigenlijk niet langer (ook door mij dus) op stang willen worden 

gejaagd.  

“Val ons ouderen niet lastig met dingen waarop we het antwoord eigenlijk niet weten. 

Zaken ook, waarbij we onze hersenen moeten pijnigen om verbanden te kunnen zien of 

waarbij we worden geconfronteerd met onze beperkingen of onze angsten.”  

 

Ik denk, dat ik dat alles wel kan begrijpen. Maar het er mee eens zijn kan ik nu nog niet. 

En dat heeft volgens mij te maken met het feit, dat je, zoals het spreekwoord zegt, nooit 

te oud bent om te leren.  

Daarbij ben ik er ook van overtuigd, dat we leven tegen het decor van de eeuwigheid. 

Dat wil zoiets zeggen als: het leven eindigt niet als de dood aan je deurtje klopt. Elk 

einde is weer een nieuw begin. Dat geloof ik dus.  

 

Dat betekent overigens niet, dat je met het tempo van een jonge hond gewoon door 

moet denderen, tot het einde zich aandient. Natuurlijk niet. Ouder worden heeft ook te 

maken met rustiger aan gaan doen, gewoon omdat het ouder worden nu eenmaal ook 

zijn beperkingen gaat opleveren. Leuk of niet zo leuk. Maar zo lang je ‘hoofd’ nog goed is 

zal je je verstand moeten blijven gebruiken, ook al zijn we dus van een andere 

generatie.  

En dat merken we als we te maken hebben met de digitalisering van onze maatschappij. 

Je hoeft niet in dat tempo mee te gaan, maar je een beetje kunnen redden op de 

computer zou een goede zaak zijn. Skypen met je kleinkinderen, e-mails ontvangen en 

versturen, digitaal je contacten kunnen onderhouden of per computer allerlei zaken 

kunnen regelen.  

Als je je dus toch wat op stang laat jagen door die computerbusiness, dan zorg je er ook 

voor dat je verbonden blijft binnen het patroon van je leefwereld. Dat zou vereenzaming 

kunnen voorkomen, welke o.a. op kan treden als je buiten een patroon komt te staan.  

 

Excuses, als ik je met deze gedachten overval.  

Maar wellicht is het toch de moeite waard, volgens mij, om er op een stil moment eens 

over na te denken.  

Anders zou het toch kunnen zijn, dat je hier bezig bent om zo geriefelijk mogelijk op je 

einde te zitten wachten.  

 

Fons Captijn 


