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Veertigdagentijd; na veertig dagen wordt het Pasen 

 

Veertig dagen zijn wij onderweg naar Pasen, zoals Jezus van Nazareth ooit veertig dagen 

de tijd nam om zich voor te bereiden op zijn taak als nieuwe Mozes.  

Mozes, eeuwen eerder veertig jaar met zijn mensen door de woestijn van het leven was 

getrokken. In die jaren waren de joden uitgegroeid van een onsamenhangende groep 

slaven tot een echt volk, met een grondwet,  gegrift in steen. Diezelfde grondwet die nog 

steeds is gegrift in de harten van mensen, gelovigen en ongelovigen. Die woorden die de 

weg wijzen naar een menswaardig leven.  

In de loop van deze veertig dagen leven wij ons leven en kijken we naar het journaal. 

Daar horen we van kinderen die in hun jonge jaren op een internaat zijn gepakt door hun 

leraren, die hen als slaafjes gebruikten voor hun spelletjes.  

Als die kinderen in de vakantie naar huis mochten, even weg van die paters, hoopten ze 

bij hun ouders gehoor te vinden voor hun verhalen. Maar vader en moeder konden of 

durfden hun oren niet te geloven. Zoiets doen mannen van God niet!!!  

En de kinderen moesten na de vakantie weer terug naar kostschool, naar de orde van de 

dag, naar de schoolmissen, waar ze in de veertigdagentijd het verhaal hoorden van het 

manna in de woestijn, het voedsel voor onderweg, zoals er nu de communie is.  

 

Hoewel.... In onze 40 dagentijd lazen we ook in de krant dat een pastoor aan prins 

Carnaval de communie weigerde omdat hij homo is en vrijt met een man. Dat mag niet 

van onze moeder de heilige kerk. ‘Nee’, zeiden die pastoor en zijn bisschop, ‘regels zijn 

regels’, keihard.  

Tot ze hun preek voor de 4e zondag van de veertigdagentijd gingen voorbereiden en het 

verhaal lazen van de verloren zoon, die na zijn omzwervingen met open armen werd 

opgevangen door zijn vader, die al die jaren had gehoopt op zijn thuiskomst. Wat was 

het daar toen feest! Voor iedereen, behalve voor zijn oudere broer, die al die jaren braaf 

had gedaan wat zijn vader van hem verwachtte; Die was niet blij.  

Dat verhaal houdt onze priesters een spiegel voor. En als barmhartige vaders verklaren 

zij dat iedereen zelf mag bepalen of hij wil deelnemen aan het feestmaal. Alleen de 

conservatieve oudsten zijn boos omdat de pastores goed zijn.      

 

Hoe vind je anno 2010 de weg naar het beloofde land? Wie grift er in onze kerk  de 10 

woorden in onze harten? Wie helpt slachtoffers om op verhaal te komen?  

Misschien het VPSG. Dat is een groep pastorale hulpverleners voor slachtoffers van 

seksueel geweld.  

Op 8 maart hielden zij een studiedag waar zij een boekje presenteerden met als titel 

‘Praat erover’; een handreiking om in onze kerken te praten over seks. De verlegenheid 

voorbij! in de hoop dat kinderen met hun verhalen ergens terecht kunnen en dat homo’s 

er in de kerk mogen zijn.  

De VPSG speelt hier de rol van Mozes of van die Jezus, lang geleden. Alleen de mensen 

van de VPSG kun je vandaag nog bereiken, op de Nieuwe Groenmarkt 10, 2011 TW 

Haarlem, of via hun internetsite www.vpsg.nl en per e-mail info@vpsg.nl  Zij kunnen je 

de weg wijzen naar een land waar je menswaardig kunt leven. Waar je je niet hoeft te 

laten uitschrijven uit de kerk. Want de kerk, dat zijn wij, en daar laat je je toch zomaar 

niet uit wegjagen..... 

Namens de Pastores van de Zaanstreek wens ik u Zalig Pasen.  

 

Jos van Steen, pastor in Wormer 
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