Door Fons Captijn

De Nieuwe Tijd

Beste vrienden,

Op 21 december j.I. kwam er een einde aan de Maya-kalender. Om 20.30 uur zo'n beetje was
het moment daar. Alleen niemand wist op welke plek op de aarde en in welke tijdzone de een of
andere ramp zich zou gaan voltrekken. Want volgens velen van de aardbewoners was er geen
twijfel aan: er ging iets gebeuren, wellicht was het einde van de wereld nakende. Maar gelukkig
kregen we al snel vanuit Nieuw Zeeland het bericht, dat ze er daar nog waren. Het viel dus toch
allemaal mee.

Op die avond, hier in onze tijdzone, liepen er een honderdtal mannen en vrouwen, jongens en
meisjes een ‘stille’ tocht, met brandende fakkels in hun handen door een park in Santpoort. Het
had geregend die avond en de lichtjes langs de paden waren voor een groot deel uit geregend.
Zo hier en daar kon je in de stikdonkere verte nog een brandend lichtje ontwaren. Halverwege
de route stond een poort waar een violiste op haar viool speelde. En iedereen die onder die
poort door ging werd welkom geheten in de ‘nieuwe tijd’. Want volgens de lopers in dat bos was
de afloop van de oer oude kalender, het begin van een nieuwe, spirituele tijd.

Op het grote middenterrein gingen de mensen in een grote kring staan rond een aantal witte
ballonnen, gevuld met helium. En toen het moment daar was en iedereen een van die ballonnen
in handen kreeg, bleek dat ze niet de lucht ingingen. In elke ballon was een led-lichtje gestopt.
Er werd van alles geprobeerd om die ballonnen het luchtruim te laten kiezen, maar echt lukken
deed het niet. Tot een kleine jongen duidelijk maakte, dat je de waterdruppels er van af moest
wrijven. Toen verdwenen al die ballonnen, met daaraan verbonden al die goede wensen voor de
nieuwe tijd, het donker in. Het was een schitterend gezicht al die ‘vuurvliegjes’ die op de wind
werden meegenomen naar wie weet waar naar toe.

Het pad door het duister, waarlangs zoveel lichtjes door de regen waren gedoofd maakte
duidelijk, dat ook in de nieuwe tijd niet alles langs verlichte paden gaat. Dat je het licht zelf
bent en ook in handen hebt, de fakkels; en dat je je handen er ook aan kan branden aan dat
licht. De as die van de fakkels kwam brandde soms op je handen. Ook het samen onderweg
werd heel erg duidelijk, allemaal anders, maar wel samen, met respect voor ieders eigenheid.
De goede wensen, met de ballonnen mee, gingen niet zomaar op weg. Ook daar moest je iets
aan doen. De regendruppels moesten er worden afgeveegd. Voor goede wensen is meer nodig
blijkbaar dan enkel mooie en lieve gedachten.

Vrienden, ik geloof er in, dat er een nieuwe tijd is aangebroken. Vooral omdat onze wereld in
crisis is. Crisis betekent o.a. KEERPUNT. Laten we van het keerpunt in onze geschiedenis ons
keerpunt maken. En bedenken we daarbij, dat niets vanzelf komt of gebeurt. Je zult er zelf aan
dienen te werken. Je zult je handen en je hart er aan kunnen branden, maar het is uiteindelijk
de bedoeling dat we eindelijk elkaar weer willen ontmoeten als onze broers en zussen, die
allemaal anders zijn, maar die mogen zijn zoals ze zijn.

Mag het jaar, 2013, het begin zijn van een spirituele wedergeboorte, waarin er sprake is van
medemenselijkheid, van compassie en van onderling respect.

Zetten we op de een of andere manier onze schouders onder dat proces en gaan we ervoor.

Ik weet zeker dat de nieuwe tijd dan in goede handen is.

Fons Captijn.



