
Column door pastor Fons Captijn  

Fons Captijn is pastor in Velsen. Hij is actief voor de werkgroep 

Identiteit en Zingeving. Binnen de KBO afdeling Velsen is hij onder 

andere bekend door de jaarlijkse zegening van voertuigen.  

Leven 
 

Beste vrienden, 

 

Tijdens mijn dagelijkse Nordic Walking trip langs de rand van Velserbroek neem ik waar 

hoe de natuur haar verschillende kleuren groen weer schildert in de bomen en de 

struiken, in de heggen langs de paden en in het opkomend gras. De bloesems in de 

bomen breken open. En de dieren in de sloten jagen achter elkaar aan.  

Het is precies zoals het alle jaren was. Telkens, zonder onderbreking, komt het nieuwe 

leven, als bij toverslag, elk jaar weer te voorschijn. Je kunt er op wachten en het is ons 

zo vertrouwd. Maar toch.  

Als ik zie dat het weer zover is, dan voel ik de verwondering over het feit, dat het leven 

in haar eindeloze verscheidenheid onherroepelijk sterker is dan de herfst en de winter. 

En dat geldt voor de bomen en de bloemen, voor het gras en voor de dieren. Maar 

volgens mij geldt dat dus ook voor ons mensen. 

Weet je wel, dat je er nog steeds bent, dat je nog steeds leeft, omdat er een kracht in je 

huist die alle verdriet en tegenslag, die zelfs het dodelijke in je bestaan, te sterk is. Het is 

een kracht die er voor zorgt dat ook jij steeds weer tot bloei kunt komen. Maar er is 

meer. 

 

In deze tijd van nieuw ontluikend leven in de natuur, in het voorjaar, 

duiken in mijn herinnering, onaangekondigd, een aantal mensen op die 

niet langer onder ons in leven zijn.  

En één van hen is mijn neef Vincent. Hij overleed op 7-7-2007, 23 jaar 

jong. Acht jaar lang had hij met kanker van doen. En de laatste paar jaar 

van zijn leven schreef ik over hem in het parochieblad, in het voorjaar, 

rond Pasen. Kort voor hij overleed vroeg ik hem of hij het goed vond als ik 

dat na zijn overlijden ook zou doen. Maar dan wilde ik wel, als dat mogelijk 

was, zo af en toe nog iets van hem ’horen’ vanaf de ‘ander kant’. Hij vond het uitstekend.  

Ik denk, dat ik inderdaad zo af en toe iets van hem heb vernomen. Lichten die zonder 

reden gingen knipperen. Mijn computer, die af en toe zo maar ‘ho’ hield. Een deurbel die 

onaangeraakt rinkelde. Het klinkt misschien wat kinderlijk, maar ik geloof erin. Vincent 

leeft. En ik heb het gevoel dat hij er bij blijft en dat hij ons daar zo af en toe aan doet 

herinneren. Bij mij speciaal in het voorjaar, zo rond Pasen. 

En ik bedenk daarbij, dat een mensenleven veel te sterk en veel te kostbaar is om er op 

een dag zo maar niet meer te zijn en er mee op te houden, met leven. 

 

Laten wij, die nog in leven zijn, om het met Paulus te zeggen, daar niet mee stoppen, 

met leven. Laten we ons steeds weer verwonderen over de natuur, en dat zijn wij zelf, 

die elk jaar weer tot nieuw leven komt in een eindeloze verscheidenheid.  

En proberen wij, die nog in leven zijn, elkaar steeds weer tekens van leven te geven. 

Signalen die mensen met elkaar verbonden doen zijn. Tekens die vertellen dat ze op je 

kunnen rekenen. Wees jij degene die na dorheid en verdriet weer kleur brengt in het 

leven door zelf een teken van leven te zijn. Een heel jaar lang en niet alleen in het 

voorjaar. 

 

Fons Captijn. 


